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EREPLAATS VOOR 
ONS INCLUSIEVE 
CAFÉ DE STROOM!

DIT IS HET 
TEAM VAN DE 
DRIJFVEER!

OP DREMPELVRIJE 
FIETSVAKANTIE!

BUITENGEWONE 

in Het GielsBos! 
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Dag lezer
Het blijft toch straf! Héél Straf. Voor het derde jaar op rij 
valt Het GielsBos in de prijzen. Na de Henry van de Velde 
Award voor Oase in 2020 en de nominatie als andere 
zorgorganisatie van het jaar in 2021, is het nu de beurt 
aan Jolien Heylen en haar team om met inclusief café De 
Stroom een ereplaats weg te kapen bij Zorgwerkgever van 
het jaar 2022 in de categorie ‘Beste intern project’. Deze 
award wordt uitgereikt aan een project in de zorgsector 
dat is gegroeid vanop de werkvloer en zorgde voor een 
verbetering of verandering van een bestaande situatie.  

Zorgwerkgever van het jaar is de voorbije jaren uitgegroeid 
tot een van de meest toonaangevende zorgevenementen 
voor organisaties in zorg en welzijn. Een avond voor 
ontmoeting, inspiratie, maar vooral een eerbetoon aan 
zorgorganisaties, teams en mensen die de lat toch net iets 
hoger leggen. 

We zijn terecht fier op het werk van onze medewerkers 
en teams. We vertellen graag aan al wie het horen wil hoe 
we hier elke dag de beste kwaliteit van zorg voor onze 
cliënten trachten te geven.  

Dat hebben we uitvoerig mogen doen op zondag 15 mei. 
De dag dat meer dan 290 organisaties uit zorg en welzijn 
de deuren opengooien. Het deed deugd om na zo lang 
wachten onze werking te mogen voorstellen en onze 
nieuwe projecten te tonen aan zoveel mensen.    

Er is ontzettend hard gewerkt de voorbije maanden. 
De Stroom en ons nieuwe dagcentrum de drijfveer 
openden de deuren. Na meer dan 40 jaar kregen 
onze administratieve en vergaderlokalen een 
grondige facelift en ergonomische werkplekken 
en we breiden onze dienstverlening verder uit: 
Buitengewoon fietsen staat in de pedalen te 
trappelen om van start te gaan. 

Tijd dus om te genieten van een warme 
zomer en een verdiende vakantie! Aan het 
strand, in de bergen of in je tuin, neem 

zeker GielsBos! mee.  

Veel leesplezier!
POL
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In dit magazine kan je QR-codes vinden om een filmpje te bekijken. Download 
een QR-scanner  op je smartphone via de App-store of Google Play. Je kan onze 

filmpjes ook bekijken op  ons YouTube-kanaal! Typ ‘Het GielsBos’ in de zoekfunctie. 
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“Als u mij vraagt hoe ik de jaren als bestuurder heb 
ervaren, zijn er twee zaken die mij steeds zullen 
bijblijven.

Ten eerste: Het constant keuzes moeten maken.

Bij mijn aantreden hier werd als eerste vraag gesteld: 
“Gaan we al dan niet investeren in buitenhuizen?” Het 
antwoord op deze vraag was de realisatie van de 
huizen in de Bisschopslaan en Salamanderstraat. 

Wat gaat er gebeuren met de boerderij? De eerste 
grote gebreken in de oudste woningen werden 
vastgesteld. Renoveren of nieuwbouw, met het 
masterplan als gevolg.

Wat met het zwembad, de samenwerking met het 
Gouverneur Kinsbergencentrum, de overname 
van het Margrietje? Hoe wapenen we ons tegen de 
gevolgen van de persoonsvolgende financiering? 

Al deze keuzes hebben ervoor gezorgd dat we er 
als GielsBos versterkt zijn uitgekomen, dit dankzij 
jullie allen. En met steeds één ding voor ogen, nl. 
de woon- en leefomstandigheden van onze 
bewoners te verbeteren en daar waar 
mogelijk de werkdruk voor het personeel 
te verzachten.

Leo Van Miert  Leo Van Miert  
neemt na 20 jaar afscheid neemt na 20 jaar afscheid 

aals bels bestuurderstuurder--penningmeesterpenningmeester  

Ten tweede: De vele activiteiten die plaatsvonden.

Deze stelden mij in staat om mensen te ontmoeten 
die me vertelden hoe tevreden ze zijn dat hun kind, 
broer of zus, de kans krijgt om op Het GielsBos te 
kunnen wonen. Te ervaren hoe gedreven de inzet van 
het personeel is om het hun bewoners zo aangenaam 
mogelijk te maken. 

Als je op Het GielsBos toekomt, dan word je als het 
ware uitgenodigd, je voelt dat je hier welkom bent.

De bewoners en hun familie, het personeel, de 
provincie Antwerpen en het bestuur, u allen wil ik 
bedanken omdat ik hier deel van uit mocht maken.”

  voor De Stroomvoor De Stroom
voor beste intern voor beste intern projectproject  

van het jaar!van het jaar!LEO VAN MIERT NAM OP 31 MAART 2022 AFSCHEID 
ALS STERKHOUDER BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR 
EN BLIKT GRAAG MET ONS TERUG.

Onze cliënten 
blinken van trots! 
De trofee schit-

tert daar waar die 
thuishoort, in ons 
inclusieve café De 

Stroom!

Tijdens de 
Dag van de Zorg 
kreeg Leo een 

attentie uit handen 
van Pol.

Pol en Jolien 
namen de 
trofee in 

ontvangst

Leo blijft als lid van de 
algemene vergadering, de werking van

Het GielsBos volgen. Ronny Ceusters, 
advocaat uit Turnhout, volgt Leo op 

in de raad van bestuur.

Leo Van 
Miert

Deze award wordt uitgereikt aan een project in 
de zorgsector dat is gegroeid op de werkvloer en 
zorgde voor een verbetering of verandering van een 
bestaande situatie.

Het team Open Aanbod werkte lang aan deze plek op 
het domein in Gierle waar bezoekers en bewoners 
op permanente basis iets kunnen gaan drinken, want 
daar was nood aan. Zo ontstond bij hen het idee 
voor het bouwen van een echt inclusief café, waar 
iedereen welkom is én waar bewoners meehelpen in 
de bediening.

Met ons inclusieve café De Stroom creëren we een 
mooie meerwaarde voor mensen met een beperking 
en bouwen we aan een inclusieve samenleving. Onze 
bewoners kunnen nieuwe gezichten ontmoeten en 
de klanten kunnen onze werking leren kennen terwijl 
ze gezellig vertoeven in het café.

Op 28 april 2022 reikte ZORG Magazine de jaarlijkse 10 awards voor de
zorgsector uit. Zorgorganisaties die het afgelopen jaar het beste van 
zichzelf hebben gegeven, werden in de bloemetjes gezet tijdens een show in de 
Bijloke in Gent. Het GielsBos mocht een ereplaats in de wacht slepen in de categorie 
‘Beste intern project van het jaar’ voor ons inclusieve café De Stroom. 

De jury, die bestaat uit leden die professioneel 
actief zijn binnen de zorgsector, beoordeelde de 
17 ingediende dossiers op basis van criteria als 
originaliteit, innovatieve aanpak, engagement, 
betrokkenheid en praktijkgerichtheid.

Het managementteam is fier op Het GielsBos, de 
cliënten en hun familie, medewerkers en vrijwilligers. 
Deze ereplaats is een bijzonder mooie erkenning voor 
de buitengewone inzet van iedereen die bij De Stroom 
betrokken is!

Een dikke proficiat aan hen allemaal!
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Wij droomden van een plek op ons domein in Gierle waar onze cliënten, 
hun familie, wandelaars, fietsers en groepen die gebruikmaken van onze 
infrastructuur, welkom zijn voor een drankje en elkaar kunnen ontmoeten 
… Een plek die onze cliënten samen met vrijwilligers uitbaten … Onze 
droom werd tijdens de Dag van de Zorg op 15 mei 2022 werkelijkheid in 
aanwezigheid van algemeen directeur Pol Vanden Weygaert, voorzitter 

Kathleen Helsen en tal van genodigden. Cliënten Peter en Michel hielpen 
onze voorzitter bij het doorknippen van het lint.

INCLUSIEF EN OP MAAT VAN 
ONZE CLIËNTEN!

Onze medewerkers vinden een inclusieve 
samenleving zeer waardevol! We willen onze 

cliënten maximaal laten deelnemen aan het normale leven 
én onze deuren openzetten voor andere organisaties en 
mensen die gebruikmaken van onze infrastructuur, zoals 
ons belevingszwembad Waterlelie, belevingscentrum Oase 
of onze sporthal.  

We hebben onze bewoners die helpen bij de bediening 
goed begeleid door hen alle kneepjes van het vak te leren 
tijdens een uitgebreide testfase. Met de ondersteuning 
van geëngageerde vrijwilligers, staan zij er bovendien 
nooit alleen voor. 

Een inclusief project vraagt een concept op maat 
van onze cliënten. Tom, een vrijwillige IT-specialist 
zette voor ons een speciaal ontwikkeld, innovatief 

kassasysteem op poten, visueel sterk en logisch 
opgebouwd, zodat ook bewoners die niet 

kunnen lezen, ermee kunnen werken. 

Dit project werd volledig gerealiseerd 
dankzij giften. De bouw is klaar, het 
café en het terras zijn gezellig ingericht. 
Binnenkort maken we het plaatje compleet 

met de aanleg van een belevingstuin die 
aansluit op het café.

Het grote publiek is vanaf nu hartelijk welkom voor 
een drankje van maandag tot vrijdag vanaf 14.00 uur.

HET GIELSBOS MAAKT INCLUSIEVE DROOM WAAR …

   Café De Stroom     Café De Stroom  

officieel geopendofficieel geopend  
     op 15 mei!     op 15 mei!

TOM

VLAAMS ZORGAMBASSADEUR LUNCHT 
IN DE STROOM TIJDENS DE DAG VAN 
DE ZORG 
De Stroom mocht vlak na de officiële opening 
al onmiddellijk bijzonder bezoek ontvangen. 
Vlaams Zorgambassadeur, Candice De 
Windt, kwam op 15 mei lunchen in ons café, 
in gezelschap van een delegatie van Dag van 
de Zorg. Zij waren alvast onder de indruk 
van dit buitengewone initiatief en namen 
na een lekkere lunch nog een kijkje in ons 
belevingscentrum Oase en belevingszwembad 
Waterlelie en bezochten de woning van een 
van onze leefgroepen op woonerf Mezenhof.

ZONDAG 15 MEI 2022 … EEN STRALENDE ZON, OVERAL LACHENDE GEZICHTEN, HET WERD EEN DAG OM 
NOOIT TE VERGETEN! HEEL WAT ENTHOUSIASTE BEZOEKERS KWAMEN HET GIELSBOS BUITENGEWOON 
BELEVEN! TIJDENS DE DAG VAN DE ZORG HEBBEN WE DE DEUREN VAN ONS DOMEIN IN GIERLE 
OPENGEZET VOOR EEN UNIEKE BLIK VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN. WE GENIETEN GRAAG NOG EVEN 
NA MET DEZE FOTOREPORTAGE. 

Dit was de Dit was de   

Dag van Dag van 
de Zorg!de Zorg!

KLANKBAD 
Tijdens het klankbad 
werd je ondergedompeld in 
energetisch opwekkende klanken of kon je uit je 
hoofd stappen in zinderende verstilling …

OASE

KLANKBAD

OASE | Actief bewegen 
met zorgrobot Zora 
in de beleefoase, film 
kijken en dansen in de 
speeloase of heerlijk 

snoezelen in de stille oase 
… Je kwam ogen tekort in 

ons belevingscentrum!
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DE BIJENKORF | Houtbewerking, keramiek, kaarsen … 
onze cliënten maken prachtige dingen! In De Bijenkorf 
kon je zelfgemaakte productjes 
kopen en kennismaken met de 
aterlierwerking.

DE 
BIJENKORF

WATERLELIE  
Met je kleren aan 
het zwembad in? 
Dat kon allemaal in ons 
belevingszwembad Waterlelie! 

SPORTHAL | Tijdens de Dag van 
de Zorg werd onze sporthal 
een waar speelparadijs!

KIJKWONING MEZENHOF | Het leven zoals 
het is voor onze bewoners kon je zelf ontdekken op 
woonerf Mezenhof. De leefgroep van Mezenhof 1 
zette de deuren open en op het 
plein kon je genieten van 
spetterende optredens 
van coverband NO 
REQUEST!

OP PAD MET FIETS, HUIFKAR 
OF TREINTJE | Een ritje 

maken op een buitengewone 
fiets? Een tripje met de huifkar? 

Of een toertje doen in 
ons treintje? Het kon 

allemaal tijdens onze 
Dag van de Zorg!  

TIKTAK | TikTak zoals op 
tv, maar dan aangepast aan 
onze cliënten en met echte 
personages en voorwerpen! 
Een unieke voorstelling!

BOERDERIJ | De dieren van onze boerderij waren 
blij met al dat bezoek! Knuffelpony Fientje genoot 
van aaien en borstelen en onze paarden waren dol 
op zoveel ritjes!

WATERLELIE

SPORTHAL

BOERDERIJ

KIJKWONING 
MEZENHOF

TIKTAK

MET DANK AAN ALLE

CLIËNTEN, 
MEDEWERKERS EN 

VRIJWILLIGERS DIE VAN 
DEZE DAG VAN DE ZORG 

EEN BUITENGEWONE 
DAG MAAKTEN!

ONTMOETINGSCENTRUM | Na al dat wandelen 
konden onze hongerige en dorstige bezoekers 
terecht in ons ontmoetingscentrum om te 

genieten van frietjes, 
hotdogs of gebakjes 

met een lekker 
drankje!

ONTMOETINGS-
CENTRUM
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‘Onze’ cliënten … wie zijn dat? Waar komen ze 
vandaan? Wat drijft hen?  

Als team begeleiden wij cliënten die thuis wonen, 
in de maatschappij vertoeven, cliënten die niet of 
niet vaak op het domein van Het GielsBos komen, 
mensen met een beperking of mensen met een 
ondersteuningsvraag. Ook al zijn ze niet zichtbaar in 
het grote geheel van Het GielsBos, ze zijn met velen, 
zo’n 100 mensen begeleiden we.

Ons team helpt cliënten op verschillende 
levensdomeinen: werk, wonen en vrije tijd zijn de 
belangrijkste. Monic en Kristel helpen cliënten een 
job te vinden en te behouden. Teske, Cindy, Marleen, 

Susy, Katharina, Ans, Katrien, Anne en Ria zorgen 
voor activiteiten voor cliënten in het dagcentrum in 
Kasterlee. Joke, Laura en Hilde helpen cliënten bij de 
dagelijkse zorgen: zelfstandig wonen, administratie, 
organisatie, vrije tijd … 

Aangezien het de cliënten zijn die centraal staan in 
ons werk, laten we een aantal van hen graag aan het 
woord, eveneens een mama. We stelden hen 3 vragen: 
“Wat betekent deze begeleiding voor jou?” “Hoe 
voel je je erbij?” “Wat is voor jou de meerwaarde?” 
Iedereen antwoordde op zijn/haar eigen manier en 
met zijn/haar eigen stijl. Dankjewel Robin, Els, Tom 
& Christophe!

Robin De Visscher (25 jaar): 
“Ik ben blij met Monic. Zij is al 2 jaar mijn jobcoach. Ze heeft voor mij werk 

gezocht en gevonden bij de gemeente Beerse, bij de Hoeveservice in 
Beerse en op de boerderij. Als zij er niet was geweest, had ik thuis 

gezeten na mijn schooltijd. Nu kan ik alle dagen gaan werken, behalve 
in het weekend. Monic komt af en toe kijken of ik goed mijn best doe. 
Door te gaan werken, doe ik ook extra ervaringen op. Zo reed ik 
vandaag met mijn nieuwe elektrische gocart naar de Hoeveservice 
om foto’s te laten nemen. Deze werden genomen door een drone! 
Dat was niet enkel een leuke ervaring, maar het is ook een stoer 
verhaal ”

TeamTeam  ‘‘de drijfveerde drijfveer ’’  
         stelt zich voor! stelt zich voor!

Marij 
Renne

HEB JE ONZE NIEUWE NAAM AL GESPOT? WE ZIJN ER 
BLIJ MEE! EEN DRIJVENDE VEER, LICHT EN KRACHTIG. 
EEN MOOIE METAFOOR DIE PAST BINNEN HET GEHEEL VAN 
HET GIELSBOS EN DIE ONZE BEGELEIDINGSSTIJL WEERGEEFT 
VOOR ONZE CLIËNTEN: ONDERSTEUNEND EN COACHEND.

Els, mama van Robin Neefs (25 jaar): 

“Voor Robin betekent jobcoaching heel veel, het is een openbaring 
eigenlijk. We zagen Robin niet gelukkig in een dagcentrum of beschermde 
werkplaats. Jobcoaching is voor hem de perfecte manier om thuis te wonen 
en actief bezig te zijn. Het is voor hem de poort naar een normaal leven. 
Hij heeft het gevoel dat hij werkt, net zoals alle anderen in het gezin. Hij 
vertrekt elke ochtend zelfstandig met de fiets en komt ook toe. Dat hadden 
we nooit voor mogelijk gehouden! Monic zocht met hem naar zijn interesses 

en werkplaatsen. Robin houdt van alle machines die groter zijn dan een auto. 
Zo werkt hij bij Van Rooy, gemeente Lille en het containerpark. Bij Van Rooy 

kan hij rijden met een veegmachine of heftruck. Jobcoaching zoekt de grenzen 
op van zijn kunnen en van zijn zelfstandigheid. Robin is ontzettend gegroeid in 

wat hij kan. Hij leert nu meer dan dat hij op school ooit leerde. En trots dat hij is op 
zijn recent verworven zelfstandigheid, heerlijk! Dat Monic alles opvolgt, is voor mij 

als mama een geruststelling. Zij doet dit heel proactief en preventief, dat zou ik als 
ouder niet kunnen. Monic, bij deze, jij mag nooit op pensioen! ”

Tom Mertens (30 jaar):

“Ik kom graag naar het 
dagcentrum omdat het 
hier leuk is. Mijn favoriete 
activiteiten zijn koken en 
muziek maken. Ik ben 
graag een goeie helper! Ik 
vind het ook leuk om hier 

andere mensen te zien en 
vrienden te maken zoals 

Jefke.”

Christophe Merchie (54 jaar): 

“De begeleidingen van Joke en Laura 
zijn leuk voor mij. Ik woon alleen en 
het lukt mij niet zelf iets te plannen, 
waardoor ik gewoon thuis zit en 
snel kan vereenzamen. Mijn werk, 
mijn broer en de begeleidingen 
helpen me dit te voorkomen. 
Ik ben blij dat ik met hen eens 
buiten kan komen en mijn verhaal 
kan doen. Ik trek me alles hard 
aan en door het te vertellen, kan ik 
het wat loslaten. Dat geeft me een 
opgelucht gevoel.”

IN ONZE REGIO STAAN HEEL WAT MENSEN MET EEN BEPERKING OP DE 
WACHTLIJST OM WOONONDERSTEUNING OF DAGOPVANG TE VINDEN. ER MOET 
DUS SNEL ACTIE ONDERNOMEN WORDEN ALS WE DEZE DOELGROEP EEN 
GEPASTE OPLOSSING WILLEN BIEDEN. DAAROM ENGAGEERT HET GIELSBOS 
ZICH OM DE CAPACITEIT UIT TE BREIDEN EN DAT DOEN WE IN KASTERLEE 
NAAST HET NIEUWE DAGCENTRUM, OOK IN DE BERTHOUTSTRAAT.

Het GielsBos breidt 
capaciteit verder 

uit in Kasterlee

In de Berthoutstraat 10 en 12 verblijven cliënten met een verstandelijke 
beperking. De 2 zolders worden er afgewerkt zodat er ruimte vrijkomt voor 4 
extra kamers en 1 studio. Daarnaast maken we ook plaats voor een polyvalente 
ruimte en realiseren we een goede werkplek voor het personeel. Op de 
benedenverdieping worden de huidige livings uitgebreid met een veranda. We 
voorzien tegen de zomer 2 extra cliënten op te kunnen nemen.

Vragen over 
woonmogelijkheden 

of opvang? 
Contacteer ons zorgloket, 

tel. 014 60 12 11, 
zorgloket@hetgielsbos.be
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Hoe lang hebben we hier wel niet naar uitgekeken om 
terug gewoon samen te komen met z’n allen en te 

feesten. Dus dat doen we dan ook natuurlijk, wie 
heeft daar nu geen zin in!

We kunnen terugWe kunnen terug

Chantal 
Eelen

f
EN DAT DOEN WE DAN OOK!EN DAT DOEN WE DAN OOK!

ee sten

02/08/1937 - 27/03/2022

In memoriam In memoriam 

Walter Walter OttenOtten

Paul 
Vernelen

Begin april stond ons jaarlijkse paasfeest op 
de agenda. We hebben het nog per woonerf 
gehouden omdat we toch het gevoel hadden 
dat we wat voorzichtig moesten zijn. En eerlijk, 
sommige bewoners vonden dit wel fijner dan het 
grote, drukke feest in de sporthal. Dus wie weet 
houden we deze formule wel aan. Maar wat was het 
fijn om terug samen lekker te eten, waarvoor dank aan 
Event-service Dessel en The Milkshop die voor hele lekkere 
dessertjes zorgden. En daarna alle remmen los bij de optredens van Ive 
Renaarts, Kurt Krabbe en Luc Van Meeuwen. Het leek wel of de tijd geen 
twee jaar had stilgestaan. Het was gewoon ZALIG om te zien dat 
onze bewoners terug konden doen waar ze goed in zijn: ‘gewoon 
genieten’.

En voor de rest vallen we dan terug in onze leuke routine 
van toen er nog geen sprake was van corona. Dus gaan 
we dansen in de Kaasboerin in Postel, houden we onze 
jaarlijkse barbecue in juni. En natuurlijk verwelkomen 
we eind juni weer vele wandelaars die genieten van ons 
mooie domein en omstreken voor de wandeltweedaagse, 
georganiseerd door de wandelclub van Beerse,  
‘De Beekakkers’.

Met zulke activiteiten kijk ik positief naar de  
zomer, wie weet wat voor leuks daar op 
de planning staat!

Walter Otten, ereburgemeester van Kasterlee, was 
naast zijn vele taken en bezigheden, de voorzitter 
van de vzw Gehandicaptenzorg Kasterlee-Lille. 
Deze vzw werd in 1991 opgericht en in de statuten 
herkennen we veel gelijkenissen met die van de toen 
zo genoemde vzw Gehandicaptenzorg Provincie 
Antwerpen. Het begon natuurlijk allemaal op een 
veel kleinere schaal. Walter Otten zorgde ervoor dat 
zowel de gemeentebesturen van Kasterlee als die van 
Lille bereid werden gevonden om de kar te trekken. 
Het eerste initiatief was de oprichting van een 
dagcentrum in het centrum van Tielen. Het opende 
eind 1993 en kreeg de naam ’t Margrietje. Het gebouw 
werd gehuurd van de gemeente Kasterlee, aan een 
‘vriendenprijs’. Geleidelijk aan groeide de nood aan een 
tehuis. Dat is een dure onderneming. Het dagcentrum 
was na een 7-tal jaren uit de schulden dankzij de vele 
giften en de steun van beide gemeenten. Nu werd 
het tijd om een tandje bij te steken en daarbij speelde 
Walter als voorzitter opnieuw een grote rol. 

Dankzij zijn vele uitstekende relaties met burgers, 
verenigingen en Kempense ondernemers, werden 
deuren geopend en inzamelacties opgezet. In enkele 
jaren slaagde de vzw erin om 4 huizen te bouwen 
voor telkens 6 bewoners, 2 in Tielen, 2 in Lille. En er 
was ook logeerruimte voorzien. Daarna kwam nog 
RTH. 

Walter Otten was een gedreven voorzitter die 
graag beschikte over alle informatie, maar tevens 
het volste vertrouwen had in zijn personeel. 
Bestuursvergaderingen leidde hij strikt maar heel 
ontspannen en een goede mop hoorde er steeds 
bij. Alle bestuurders hebben zich steeds gratis 

ingezet. Voor de nieuwbouw in Lille was Walter zeer 
geïnteresseerd in duurzaamheid. Samen bezochten 
we voorzieningen die op dat vlak een voorsprong 
namen. 

Ook voor andere praktische zaken toonde hij zijn 
bereidheid om te helpen. Het gras afrijden? De 
grasmaaier voor onderhoud binnen doen? En 
natuurlijk draaide het ook bij hem allemaal om de 
deelnemers, de bewoners. Hij kon genieten van hun 
aanwezigheid, van een babbel en een feestje. Soms 
was hij ook zichtbaar ontroerd. Een voorzitter met 
hart en ziel, zo zegt men dan. Zijn 75ste verjaardag 
hebben we in Tielen aan het tehuis gevierd en daar 
hebben we allemaal van genoten. Heel attent en 
dankbaar opende hij de vele pakjes met tekeningen 
en knutselwerkjes van bewoners. Hij was ook hun 
geliefde voorzitter, zoveel was nogmaals duidelijk.  

In 2014 ging de vzw op in de vzw Het GielsBos. 
Walter verwoordde het zo: “De nieuwe uitdagingen 
in de gehandicaptenzorg maken samenwerking 
noodzakelijk. ’t Margrietje gaat een mooie toekomst 
tegemoet binnen Het GielsBos. Het is een voorrecht 
om samen met u allen te mogen bouwen aan iets heel 
moois”.

Het was ons voorrecht om te mogen samenwerken 
met zulke gedreven en hartelijke voorzitter. We 
zullen hem eeuwig dankbaar blijven voor 
wat hij heeft betekend voor de zorg.

NAAR AANLEIDING VAN HET OVERLIJDEN VAN WALTER 
OTTEN SCHREEF PAUL VERNELEN, GEWEZEN DIRECTEUR 
VAN ’T MARGRIETJE, EEN EERBETOON. WALTER OTTEN WAS 
22 JAAR VOORZITTER VAN DE VZW GEHANDICAPTENZORG 
KASTERLEE-LILLE MET ALS BELANGRIJKSTE INITIATIEF, ’T MARGRIETJE.



Na 13 jaar in Het GielsBos emigreert danstherapeute 
Margriet De Haene met haar gezin naar Portugal 

om een heel nieuw leven te beginnen. Margriet 
introduceerde dans vanuit DraMuDa bij onze cliënten, 

ook bij cliënten die door hun beperking fysiek niet in de 
mogelijkheid zijn om te dansen. Voor haar vertrek deelde 
ze haar kennis met de nieuwe dagbestedingsteams en 
liet ze het hele bos nog één keer genieten van haar talent.

“Om op een mooie manier afscheid te kunnen nemen 
van een werkplek die me zo bezield heeft, heb ik samen 
met de dagbestedingsteams en de oud-collega’s van 
DraMuDa, ‘Lenteprik’ op poten gezet. Een creatieve 
voorstelling als teken van afscheid en vernieuwing.”

Leven in Het GielsBos 15.Leven in Het GielsBos14.

Op 22 april mochten wij op bezoek bij de 
brandweer van Beerse. De studenten van Hivset 
kregen op school de opdracht om een project uit 
te werken en wij mochten mee …

Wat was dat een avontuur! We mochten meerijden in 
de brandweerwagen, spuiten met de brandslang, een 
brandweeruniform aantrekken, een kijkje nemen achter de  
schermen …

Als kers op de taart…..mochten we een stukje overheerlijke 
‘brandweertaart’ eten.

Een dikke dankjewel aan de brandweer van Beerse en de studenten 
van Hivset. 

DAGBESTEDING 3

Met de lente in het land en het 
zonnetje op onze snoet, hebben we 

de voorbij maanden heel fijne activiteiten 
kunnen doen. We mochten terug groepoverschrijdend 
werken en dat zorgde voor een fijn weerzien van 
cliënten en begeleiders. Op de vrijdagnamiddagen 
kwamen cliënten van cluster 1 samen in De Bijenkorf 
voor een creatieve activiteit. Dit keer stond het 
schilderen van blikken en flessen op het programma. 
Arnold, Michel, Mark, Nicole, Roger, Karin, Patrice, 
Kenny, Michael, Sandra, Liesje, Karel en Cis kwamen 
meehelpen. Later gebruiken we deze versierde 
blikken en flessen om het pleintje van Grasveld op te 
fleuren. Om ze te bevestigen aan de bomen klopten 
Diana en Davy enkele spijkers vakkundig door de 
deksels. 

Liesje en Karin genoten van snoezelen op het 
waterbed. Vriendinnen onder elkaar 

Davy ging fietsen en stopte onderweg om te 
picknicken.

Linda 
Thys

Als echte Picasso's! Als echte Picasso's! 
Met DeeBeeTwo vlogen we er weer volledig in. Als echte Picasso’s trokken we onze 
schorten aan en ontmoetten we tussen (bloem)pot en pint onze buren. We gaven ze 

een zomers kleurtje dat ons deed denken aan de boomwackers waar we in 
onze muziekgroep de leukste melodieën uit toverden.

We lieten ons onderdompelen in het klankband dat gebracht werd 
door het ganse team, alleen al van het samen zijn kregen we 
kriebels in onze buik.

Ons kookgroepje ging ook van start. Elke week 
toveren we samen een lekkere menu op ons 
bord. Zo zie je maar dat onze cliënten van 

alle markten thuis zijn.

Ondertussen broeden we verder 
op komende plannen en dromen we

 al van  de zon!
DAGBESTEDING 2

Bert, Eva, Wannes, Burhan en 
Youssef reden met het busje 
naar Ravels om daar het Grave 
Ravenpad te gaan wandelen. 
Onderweg moesten ze enkele 
moeilijke opdrachten oplossen. 

Met de cliënten van Grasland 2 
deden we een busrit en we sloten 
af met een ijsje. 

We organiseerden een picknick in 
de Lilse Bergen voor de cliënten 
van Klaverveld. We vertrokken 
samen te voet of met de 
fiets en genoten op het 
terras van sandwiches 
en koude pasta in een 
stralende zon. Katrien 
zorgde met haar gitaar 
voor een muzikale 
noot. Heel gezellig en 
veel ambiance! 

DAGBESTEDING 1

Onze dagbestedingsteamsOnze dagbestedingsteams …   …  

van alle markten van alle markten 
thuis! thuis! 

Ontbijtje metOntbijtje met

de familie Wuytsde familie Wuyts
Het was lang geleden dat de 3 broers Wuyts nog 
eens samen rond tafel zaten. Toen het eenmaal 
terug mocht, zijn we direct voorbereidingen 
beginnen treffen: een locatie zoeken, datum 
prikken, polsen wat ze graag zouden eten … Het 
was snel duidelijk dat er zeker sandwiches, 
rozijnenbrood, kaas en choco op tafel moesten 
komen en een gebakken eitje zou ook wel in 
de smaak vallen. Danny ging mee de nodige 
inkopen doen.

En dan was het zover: de tafel werd gedekt 
in de koffiekamer van Vos. Bert werd 
opgehaald in Beerse en Danny en François 
sloten aan. Er werd omhelsd en gekust,  
geklonken op het weerzien, gebabbeld. 
Toen werd het ineens veel stiller, enkel af 
en toe een vraag voor nog een sandwich 
of een tasje koffie of … het smaakte hen!

Na wat wederzijds geplaag en de afwas 
vertrokken ze ieder terug naar hun eigen 
woning. Het was gezellig en zeker voor 
herhaling vatbaar!

DAGBESTEDING 3

Kathleen 
Willemse

Wij zijn bij de brandweer!Wij zijn bij de brandweer!

Een fijn Een fijn weerzien!weerzien!

DeeBee
Two

An 
Vermeiren

LenteprikLenteprik
  VAN AFSCHEID 
 NAAR VERNIEUWING 

Scan de QR-code en 
geniet mee van Margriets 
afscheidsvoorstelling!
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Marieke gaat sinds haar kindertijd op vakantie naar 
Polen. We brengen enkele goede vrienden normaal 
een jaarlijks bezoekje. Door de coronapandemie is 
dat al een tijdje geleden dus knaagt het wat. Maar we 
vinden het erg dubbel: kunnen we op vakantie gaan 
naar een land waar ondertussen meer dan 2 miljoen 
vluchtelingen verblijven? We twijfelen een tijdje 
of we dit wel kunnen maken en beslissen om onze 
reisplannen uit te stellen … Ik vraag Marieke of het een 
idee is om de auto vol te stoppen met hulpmiddelen 
om zo onze reis naar Polen zinvol te maken? Heel 
snel zijn we eruit dat we het op deze manier wel zien 
zitten! We nemen contact op met ‘grote Kasia’, een 
vriendin die Marieke al een jaar of 20 (of was het 30?) 
niet meer heeft gezien. Binnen het half uur krijgen we 
reactie: ze ging te rade bij haar buurman die actief 
is in een hulporganisatie en stuurt ons links door van 
officiële organisaties.

We stellen een bericht op dat we via WhatsApp 
en Facebook verspreiden. In de loop van de 
daaropvolgende drie weken zetten we elke dag onze 
deuren open tussen 18.00 en 20.00 uur. We worden 
warm van alle reacties die we daarop krijgen. Buiten 
alle gevraagde materialen krijgen we ook andere 
aanbiedingen van vrienden, familie, kennissen en 

WIM, BEGELEIDER VAN SALAMANDER 1 EN 
ZIJN ECHTGENOTE MARIEKE, ZETTEN EEN 
HULPACTIE OP POTEN VOOR OEKRAÏNE. WE 
DELEN GRAAG HUN HARTVERWARMENDE 

VERHAAL MET JULLIE.

zelfs ‘vreemden’: een partytent, aanhangwagens, 
opslagruimte en zelfs chauffeurs. We vragen enkele 
vrienden of ze tijd hebben om ons te vergezellen en 
al snel ontstaat ons team van 6. We mogen van de 
firma Walbers zonweringen uit Beerse zelfs een 
vrachtwagen of camionette gratis gebruiken. Meer 
nog, ze willen zelfs de brandstof vergoeden. De 
gemeente Vosselaar vraagt of ze onze actie ook via 
hun kanalen mogen verspreiden, op Het GielsBos 
wordt een verzamelplaats gemaakt voor mensen 
die niet tot bij ons geraken. Uit alle hoeken waaien 
spullen bij ons aan.

Voor we het weten, is het al zover: de laatste 
leveravond. We worden de hele dag overspoeld 
door vrienden, familie en onbekenden die ons willen 
helpen. We vragen of er mensen wat tijd hebben om 
mee te sorteren en in te pakken: vrienden groot en 
klein (want ook enkele leerlingen van Marieke blijven 
hangen) springen in. Terwijl de krant ons probeert te 
interviewen spurten we door alle gerief. Het is druk 
maar deugddoend. Tegen 22.00 uur zit alles in de 
camionette en onze auto. Onze eigen koffers hebben 
nog juist een plaatsje op de achterbank want alles zit 
propvol! De mama van Marieke komt nog langs met 
gehaakte mutsen in allerlei kleuren voor ons en onze 
vrienden/chauffeurs. Ze kon het niet laten ook nog 
iets voor onszelf mee te geven. Vanaf dan zijn we 
team muts 

warmwarm
    hart    hart

EenEen

voor Oekraïnevoor Oekraïne

Als je graag op de hoogte blijft van de 
acties in de eerste hostel, dan vind 
je ze terug op de Facebookpagina: 

Punkt pobytowy Woloska 7.

Op 2 april om 02.00 uur is het tijd voor 
deel 1 van de reis. We vertrekken met ons 
tweetjes richting Polen. Vooraan in de bus 
zetten we ‘ons Maria’, gevonden in één van 
de gebrachte dozen en beschermengel voor 
onderweg. Later die dag zullen de eerste vrienden 
arriveren op onze eerste stop in het midden van 
een bos. Morgen arriveren ook de ‘truckers’ met de 
camionette. De zenuwen slaan toe: wat als we niet 
alles kwijt kunnen? Waarom horen we al 2 dagen 
niks meer van de hostel? 4 april rijden we met ons 
zessen richting Warschau, ondertussen gedeeltelijk 
gerustgesteld: onze contactpersoon was ziek en 
had daardoor niet sneller gereageerd, maar we 
zijn welkom en zullen door haar collega’s worden 
opgevangen.

Na de laatste 400 km, arriveren we aan de hostel. De 
vrolijke vrijwilligers ontvangen ons hartelijk en zoeken 
de verantwoordelijke om te bekijken welke spullen 
ze hier nodig hebben en van welke ze voldoende 
hebben. Ze vertellen ondertussen honderduit en 
vinden het geweldig dat we van zover komen om 
hen te ondersteunen. Het gebouw blijkt een oude 
hostel te zijn die zou worden afgebroken om er een 
nieuw winkelcomplex te zetten. De regering zette die 
plannen ‘on hold’ om er tijdelijk vluchtelingen in op te 
vangen.

Er zijn slechts een 4-tal mannen, voor de rest allemaal 
vrouwen en kinderen. In totaal worden hier 400 
mensen opgevangen. Bij elke doos die we uitladen 
vertellen Jakob en Kasia iets: shampoo en borstels 
– graag, want we hebben enkele kapsters en willen 
graag een kapsalon beginnen zodat ze ook inkomsten 
hebben. Babyspullen – graag, vannacht werd een 
baby geboren, de vijfde al sinds de hostel opvang 
voorziet …

Terwijl we praten komen 2 meisjes de lift uit om Kasia 
wat te vragen. Onze ‘frank’ valt dat deze 2 kinderen 
halsoverkop hun thuis achter moesten laten en nu op 
een kamertje kilometers van huis moeten wachten 
tot ze weer herenigd kunnen worden met hun papa’s, 
ooms en andere familie. Het komt even hard binnen … 
Er rollen tranen … We beseffen des te meer waarom 
ze dankbaar zijn met wat we doen.

We vragen of ze weet hebben van een andere 
opvangplaats die onze hulp kan gebruiken. We 
hebben vooraf beslist om het niet naar een depot te 
brengen, maar rechtstreeks naar een opvangplaats. 
Zelf probeerden we het nationaal stadion van 
Polen te bereiken, maar dat liep moeilijker door de 
taalbarrière. Kasia kreeg net die dag telefoon van een 
kleinere, onbekende opvang waar een 40-tal mensen 
zouden verblijven. Ze hadden gevraagd of de hostel 
shampoo en borstels kon missen en of wij dat nog bij 
hebben … Ja dus! Zelfs na hier heel wat achtergelaten 
te hebben, blijven de bus en auto goed gevuld.

Aan de poort van de tweede opvang hangt een 
plastieken bidon om geld te doneren. Wanneer we de 
poort binnengaan, verschijnen meteen nieuwsgierige 
blikken achter de deuren. “Wie zijn zij?” en vooral “Wat 
komen die hier doen?”. Ze zijn enthousiast als ze horen 
dat we spullen komen brengen. Ze bleken zonder 
shampoo te zitten. Het huis biedt aan de binnenkant 
niet veel huiselijks: betonnen vloer, betonnen muur, 
betonnen plafond … Ze hebben een soort van kookvuur 
geïnstalleerd waar een goedlachse Oekraïense staat 
te kokkerellen met een sjaaltje over haar haren 
gebonden en gebloemde keukenschort aan. Verder 
staat er een kampeertafel waar wat kinderen aan 
zitten te kleuren. Hier en daar staan wat spulletjes, 
maar echt veel soeps is het niet …

De eigenaar vertelt dat hij nog 3 plaatsen heeft en 
dat er tijdens de eerste week van de oorlog meer 
dan 100 mensen hebben verbleven op weg naar 
andere opvangplaatsen. Hij is overweldigd door de 
hoeveelheid spullen die we bijhebben. Ze brengen 
wat hier niet nodig is naar de andere huizen of 
naar Lviv (een stad net over de Oekraïense grens). 
We geven onze zegen: net als alle mensen die iets 
kwamen doneren, is voor ons maar 1 ding van belang: 
dat deze spullen geraken bij de mensen die het echt 
nodig hebben!

Laat ons daarvan overtuigd zijn: al deze spullen 
kwamen op de juiste plaats terecht. We nemen nog 
een foto met deze dankbare mensen en vertrekken 
weer. Onze werken zitten erop, we starten met een 
goed gevoel onze vakantie. We verkennen Warschau 
enkele dagen met onze vrienden en keren nog even 
terug naar ‘ons’ bos voor de terugreis. Kasia van de 
hostel stuurt ons meermaals een berichtje om te 
laten weten hoe fijn ze het vonden. We beloven haar 
het resterende geld te storten voor de aankoop van 
schoenen. Door de weerswisseling hebben ze er veel 
nodig. We zijn gerust dat ze er het nodige mee doen.

We zijn zelf overweldigd door de hoeveelheid hulp 
die we kregen in allerlei vormen! Duizend keer dank 
allemaal! 

PS. 

Marieke
Wim

begeleider 
Salamander 1

het hele 
team Muts&&
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        Op    Op  

drempelvrije drempelvrije 
fietsvakantiefietsvakantie  

in eigen provinciein eigen provincie

Het GielsBos kan elk 
jaar rekenen op heel wat 

bedrijven die vrijwilligerswerk 
komen doen. Die hulp vinden we 

buitengewoon waardevol! 

Wist je dat er in 
Het GielsBos heel wat aangepaste 

fietsen zijn die gebruikt kunnen worden 
door iedereen die niet op een gewone fiets

kan fietsen? ONTDEK ONS AANBOD! 

VOOR MEER INFO KAN JE TERECHT VIA 
BUITENGEWOONFIETSEN@HETGIELSBOS.BE

DRIEWIELER

Funtrain

Driewiel-
tandem

Rolstoel 
plateaufiets 
elektrisch

Rolstoelfiets 
elektrisch

TANDEM
elektrisch

Duofiets 
elektrisch

BNP PARIBAS FORTIS STEEKT DE HANDEN 
UIT DE MOUWEN!
Begin 2020 werden we door verschillende kantoren van BNP Paribas Fortis 
aangesproken over vrijwilligerswerk in Het GielsBos. De bank had namelijk 
extra aandacht gevraagd aan de medewerkers voor Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen en één van de actiepunten daarbij was ‘een 
teamactiviteit plannen ten dienste van een vereniging of vzw’. Aangezien 
helpende handen altijd welkom zijn in Het GielsBos, gingen we aan de slag 
om een programma uit te werken voor deze verschillende groepen. Net toen 
alles geregeld was, kwam … corona! Het gekende virus dat ook hier weer roet 
in het eten kwam gooien. 

Begin 2022, twee jaar na de eerste vraag, klopten de medewerkers van 
BNP Paribas Fortis opnieuw bij ons aan. Op 22 april zouden ze namelijk alle 
kantoren in de provincie Antwerpen een namiddagje sluiten en dus alsnog de 
handen uit de mouwen kunnen komen steken in Het GielsBos. Dit keer kwam 
dus ineens een hele mengeling van verschillende kantoren op eenzelfde 
namiddag. Het was een hele organisatie, maar geen uitdaging die team 
Open Aanbod uit de weg gaat! Op vrijdag was het dan zover en verzamelden 
90 medewerkers van BNP Paribas Fortis in ons ontmoetingscentrum. Van 
daaruit werden ze verdeeld naar de verschillende locaties. Sommigen gingen 
rolstoeldansen, helpen bij de verhuis van het dagcentrum naar Kasterlee, 
wandelen, zwerfvuil ruimen, fietsen, werken in de tuin, wafels bakken … Ze 
maakten er met z’n allen een leuke namiddag van!

Na afloop werd duidelijk dat niet enkel onze bewoners hierbij gewonnen 
hadden, maar ook onze bezoekers: ze kregen inzicht in een wereld die voor 
hen totaal onbekend was. Kort samengevat: een win-win voor beide partijen. 
Wie weet ontvangen we begin volgend jaar opnieuw een mailtje van hen? 
Wat ons betreft zijn ze zeker weer van harte welkom!

Smullen maar!
Op 26 februari hebben we onze 

vrijwilligers verwend met een heerlijke 
ontbijtbox want zij zijn onmisbaar voor 

ons! Een warme dankjewel aan hen 
allemaal voor hun buitengewone 

inzet!

Onze vrijwilligersOnze vrijwilligers … … onmisbaar! onmisbaar!

Jolien 
Heylen

Op 10 juni 2022 pakte de dienst Toerisme van de provincie Antwerpen uit met 
hun iconische fietsroute. Deze toegankelijke fietsroute loopt van Mol, tot Balen, 
tot Antwerpen. Deze route is volledig gescreend op toegankelijkheid van de 
fietspaden, overnachtingsmogelijkheden, drempelvrije activiteiten en een hapje 
en een drankje. En wij mochten dit testen! Hoe leuk is dat! We kregen een heleboel 
informatie waarmee we aan de slag gingen. Es Verelst en Nancy Nooyens waren 
meteen enthousiast, wat een geluk voor Dennis en Maurice!

Op 28 april was het dan zover, de start van onze fietstweedaagse. Om 10.00 uur 
gaven we de aftrap aan het fietsenatelier. Dennis en Es op de elektrische tandem en 
Maurice en Nancy op de elektrische rolstoelplateaufiets. Zelf stond ik paraat met de 
bezemwagen, wat geen overbodige luxe bleek te zijn.

Via de gekende fietsknooppunten reden we naar de Retiese Watermolen waar we 
in het zonnetje konden genieten van een heerlijke lunch. Terug opgeladen zetten 
we onze vakantie verder richting Mol, waar we op de Jachthaven Port Aventura een 
heerlijke tocht maakten met de watertrein van CrazyIdee. Dit was puur genieten voor 
ons allen. Die smile op het gezicht van Dennis en Maurice kon je niet missen. ’s Avonds 
werden we verwacht in B&B de Berksvenhoeve in Balen voor de overnachting. We 
werden supergastvrij onthaald door Erika, Jerome en al hun diertjes. Nadat we onze 
slaapkamers verkend hadden, stond er ons een heerlijk 3- gangenmenu te wachten, 
vers gemaakt door Erika en Jerome zelf. Na het gastronomisch ontbijt konden we 
weer op pad, althans, dat dachten we … Eerst moest die platte band nog hersteld 
worden. Gelukkig konden we rekenen op de hulp van onze gastheer. 

Gepakt en gezakt werd er terug richting Het GielsBos gefietst. Na een tijdje kon de 
bezemwagen uitrukken voor een lege batterij. Allemaal in de bezemwagen, reden 
we naar de Campina in Dessel, waar we nog een late snack bestelden. Na deze 
fietsvoormiddag met de nodige obstakels, besloten we onze tocht verder te zetten 
met het busje. Daar was Dennis heel blij om, want hij had serieus last van zadelpijn. 
Voor onze laatste tussenstop passeerden we langs den IJssloeber. Dit hadden we 
echt wel verdiend! 

Ondanks de nodige technische problemen, hebben we enorm genoten van deze 
fietsvakantie. Heel fijn ook om je collega’s op een andere manier te leren kennen. 
Dankjewel aan de dienst toerisme van de provincie Antwerpen voor dit cadeautje! 
Ook aan Nancy, Es, Maurice en Dennis om dit mee waar te maken!

Liesbeth 
Geudens
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“ALS IK OUD GEWORDEN BEN
DAT IK GEEN MENS MEER HERKEN

EN NIET EENS JOUW NAAM MEER WEET
PAK DAN MIJN HAND HEEL EVEN BEET

EN ZEG ME ZO GEDAG 
LAAT ME VOELEN DAT JE ME MAG

WELLICHT DAT IK HET GEVOEL HERKEN
DAT IK VOOR IEMAND, IEMAND BEN.”

Wij zijn de 
werkgroep ‘Ouder 

worden’ en wij willen het mogelijk 
maken om de ondersteuning van Het GielsBos 

te laten groeien en evolueren met onze ouder 
wordende bewoners. Met het verstrijken van de jaren 

worden we ouder en veranderen we allemaal. We blijven 
dezelfde unieke mens, maar onze noden en vragen kunnen 

veranderen. Wat we 20 jaar geleden fijn vonden en nodig 
hadden, is vandaag de dag misschien niet meer aan de orde.

Bij ouder worden, kunnen verschillende zaken komen 
kijken. Zo kan je denken aan: nood aan extra hulpmiddelen 
en aanpassingen in het dagelijkse leven, aanpassing van 
activiteiten, achteruitgang in fysieke mogelijkheden … Maar 
jammer genoeg is ook dementie niet meer weg te denken. Er 

bestaat geen handleiding ‘Wat te doen bij ouder worden’. 
Elke persoon wordt op zijn eigen unieke manier oud, 

een cliëntgestuurde aanpak staat dan ook centraal. 
We gaan samen op zoek naar handvaten die 

kunnen helpen om een mooie oude dag 
te realiseren voor elke specifieke 

bewoner.

Wie zijn 
wij? 

Door met een 
enthousiast groepje 

medewerkers expertise 
op te bouwen rond het thema 

‘Ouder worden in Het GielsBos’ hopen we 
onze senioren nog beter te ondersteunen. 

Levenskwaliteit staat van jong tot oud centraal. 
Die expertise willen we vervolgens in de toekomst 

aanwenden om anderen mee te nemen in het verhaal 
van onze ouderen. Dit door het geven van vorming, 
advies rond casussen en het uitwerken van een 
informatiekoffer die ouder worden en alles wat erbij 
komt kijken, meer tastbaar en begrijpbaar maakt. Zo 
kunnen collega’s op onze opgedane kennis rekenen 

en verder bouwen. We maken de zorg voor 
onze cliënten samen waar. We zoeken naar 

creatieve mogelijkheden om de kwaliteit 
van leven op een oude dag in Het 

GielsBos zo goed mogelijk 
te maken.

Onze 
doelen 

Voor iedereen 
die met bewoners 

van Het GielsBos in 
aanraking komt en vragen 

heeft rond ouder worden. Het 
thema ‘dementie’ valt hier als één 
van velen onder. Vragen vanuit 
leefgroepen kunnen best eerst even 
passeren via de teamvergadering 

en/of MPO om zeker ook het 
ondersteuningsteam te 

betrekken.

Voor wie 
zijn wij 

er? 

Je kan de 
w e r k g r o e p 

bereiken via het mailadres 
ouderworden@hetgielsbos.be. 
We bekijken dan graag samen 
in welke mate we elkaar 

kunnen ondersteunen. 

Waar kan 
je ons 

vinden? Dorien 
Devocht

Gift voor dagcentrum 
Garage Noyens overhandigde een cheque aan onze 
algemeen directeur Pol, ter waarde van 550 euro! 
Een actie om hun personeel aan te zetten tot meer 
bewegen, leverde dit mooie bedrag op voor ons 
dagcentrum! Buitengewoon bedankt!

Van Alice tot Wito
Wat is het allermooiste lied ooit van het 
Eurovisiesongfestival? Hoe zou het tegenwoordig 
met het lieftallig zangeresje Fenna zijn? Waar bevond 
kleine Mathieu zich terwijl vader Adri van der Poel 
begin januari 1997 de veldrit van Sint-Michielsgestel 
won? Waarom is de ene Dirk De Wolf, de andere Dirk 
Dewolf niet? En wie is in godsnaam ‘De Hermafrodiet 
van Terjoden’? 

Nieuwsgierig naar de antwoorden op deze – en nog 
veel andere – vragen? Wel, ik kan je hierbij helpen. 
Ik ken de antwoorden namelijk. Je vindt ze allemaal 
terug in een aantal kleine verhaaltjes die ik in de loop 
van 2021 heb geschreven. Een stel dingsigheidjes (dat 
woord bestaat!) die ik op gepaste tijden losliet voor 
vrienden op Facebook. Sommigen deden de moeite 
de letters te lezen, hier en daar vond iemand ze zelfs 
leuk.

Hans
Wollens

JOUW
GIFT...  
GOED BESTEED!

HOE BESTEL JE HET BOEKJE? 
1. Stort 40 euro op rekening BE17 7330 3042 8021 van 
vzw Het GielsBos met vermelding van de tekst ‘Alice, 

belevingstuin + woning kind/broer/zus’ 

2. Je spijst het project en wordt eigenaar van een 
exemplaar van ‘Van Alice tot Wito in veertig verhaaltjes’. 

Het boekje wordt binnen een aanvaardbare tijd in je 
handen gestoken of aan een verantwoordelijke 

van de juiste woning afgeleverd.

Digitale letters verdwijnen nooit maar ze verdunnen 
genadeloos in het digitale zwerk. Dat vond ik een 
beetje jammer, per slot van rekening had ik er vele 
uren ingestoken. En dus besloot ik de verhaaltjes aan 
papier toe te vertrouwen. En ze te fatsoeneren. En er 
de dt-fouten uit te halen. En er een leuke kaft voor te 
verzinnen. En ze door enkele kritische lezers te laten 
beoordelen. En de verhaaltjes en het boekje van een 
titel te voorzien. 

Dat is allemaal ondertussen gebeurd. Die verhaaltjes 
en af en toe een poging tot rijmelarij, steken in 
een handig A5-boekje. Niet te dik, niet te dun, 
niet te groot, niet te klein. Het heet ‘Van Alice tot 
Wito in veertig verhaaltjes’.  Geen doorwrochten 
filosofische traktaten, maar pretentieloze stuff. Met 
herinneringen uit mijn verleden, een artikel in de krant, 
een overlijden, een fietstocht … als inspiratiebronnen. 
Het helpt als je weet dat ik ooit sportjournalist ben 
geweest.

Nu komt het. Ik bied ‘Van Alice tot Wito in veertig 
verhaaltjes’ te koop aan voor 40 euro. Wat??? 40 
euro??? Inderdaad, veel geld. Maar bedenk: die 
40 euro gaan INTEGRAAL, VOLLEDIG naar ‘de 
belevingstuin’ van Het GielsBos, een project dat 
grotendeels door giften wordt gefinancierd. 

OUDER 
WORDEN, 

HET GEBEURT 
VANZELF … 

DAAROM NIET
VANZELFSPREKEND.

met een lach.met een lach.””
breng ik de dag het liefst doorbreng ik de dag het liefst door

    ““Ook opOok op  
mijn oude dag,mijn oude dag,  



Leven in Het GielsBos 23.Leven in Het GielsBos22.

Scan de QR-code en ontdek 
waarom zij graag op 
Klaverveld werken!   

Vraag jij je weleens af hoe het zou zijn om op 
leefgroep Klaverveld te werken? Dat Klaverveld 
een boeiende plek is, vertellen de begeleiders 
zelf in een filmpje.

Ik werk graag opIk werk graag op    

      Klaverveld!Klaverveld!

IN DE KIJKER!IN DE KIJKER!

Wie weet ken of ben jij wel hun nieuwe collega! Want 
we zoeken extra buitengewone medewerkers om 
Klaverveld te versterken!

Benieuwd wat Klaverveld voor jou in petto kan hebben?

Via https://het-gielsbos-1.jobtoolz.com/nl kan 
je onze vacatures ontdekken en delen via jouw 
sociale media. Zo help je ons mee zoeken 
naar die #buitengewonecollega die graag wil 
#werkeninhetgielsbos!

Stefan
Hoi ik ben Stefan! Ik 

ben 18 jaar en een heel 
ondernemende man. Na mijn 
dagelijkse ochtendhumeurtje 

ben ik meestal super enthousiast en 
dat laat ik dan graag luidkeels horen. Ik 
vind het superfijn om naar K3 te luisteren, 
te wandelen of op de trampoline of in het 
speelzand te liggen. Ik ga actief op zoek 
naar reactie van de begeleiding of mijn 

medebewoners. Van kiekeboe-
spelletjes krijg ik dan ook 
standaard de slappe lach.

Dorien
Hallo! Ik ben Dorien 

en ik woon sinds begin 
maart op Bosheuvel 5.  

Ik ben een enthousiaste 
jongedame van 15 jaar oud en hou 

ervan om mezelf te kunnen uitleven in 
mijn activiteiten! Als je me tegenkomt 
op het domein, dan vind ik het wel fijn 

als je ‘hallo’ zegt of eens zwaait 
naar mij. Ik zal dit zeker ook 

naar jou doen! 

WELKOM!

Welkom

  nieuwe   nieuwe 
gezichten!gezichten!

Cilou
Hoi ik ben Cilou en ik 
kom uit Antwerpen. In 

juni word ik twaalf jaar en ik 
woon sinds 1 maart op Vos 9. Ik 

heb het hier reuze naar mijn zin en 
heb hier echt mijn rust al gevonden. 

Vroeger moest ik elke dag om 06.00 uur 
opstaan om met de bus naar school te gaan en dat 

vond ik helemaal niet fijn. In het weekend ga ik graag 
naar huis, maar op zondagavond vraag ik toch weer 
aan mama wanneer ik terug naar ‘’t bos’ mag gaan. 

Ik kan super genieten van creatieve momentjes 
wanneer ik kan schilderen, stempelen of 

stickeren.

Ik hoop wel dat ik in september hier in 
de buurt terug naar school kan 

gaan, want ik wil nog heel 
veel bijleren.

Moussa 
Hoi ik ben Moussa en ik ben 13 jaar. Sinds 1 

april heb ik een eigen kamertje op Vos 9. Ik ben 
nog volop bezig mijn weg daar te zoeken. Ik heb 

een hekel aan felle geluiden en als er in mijn buurt 
toch iemand het aandurft om lawaai te maken, pas 

dan maar op want dan zal ik eens laten zien dat ik dit 
echt niet apprecieer … Bokes eet ik wel maar da’s 
toch niet zo mijn doen, geef mij liever een lekkere 

kiwi of zure citroen! Piano is mijn favoriete 
instrument, ik hou van het geluid en druk ook 

graag zelf op de toetsen. Jullie weten het 
misschien nog niet maar puzzelen kan 

ik ook best en verder worden 
mijn hobby’s nog verder 

uitgetest.

Pensioen
1 mei: Lut(gardis) Grielens (begeleidster/
opvoedster) – vervroegd pensioen

1 mei: Rita Daneels (medewerkster financieel 
beheer/administratie) - vervroegd pensioen

1 mei: Eddy de Kroon (begeleider/opvoeder) – 
rustpensioen 

1 mei: Ria Jacobs (begeleidster/opvoedster) – 
vervroegd pensioen

1 mei:  Jos Sels (medewerker informatica) – 
vervroegd pensioen

1 juni: Paul Verswijvel (medewerker Open Aanbod) – 
vervroegd pensioen 

1 juni: Leen Van Dingenen (begeleidster/opvoedster) 
– rustpensioen

Geboren
14 februari: ZOE, dochtertje van Karen Eyskens 
(medewerkster logopedie) en Peter Fleerackers

22 februari: FLOR, zoontje van Jasmien Verlinden 
(begeleidster/opvoedster) en Bjorn Van Bockel

1 maart: ZAKARIA, zoontje van Yana De Ceulaer 
(begeleidster/opvoedster)

Getrouwd
9 maart: Tinne Druyts (begeleidster/opvoedster) 
en Stijn Van Woensel

23 april: Peter De Staercke (begeleider/opvoeder) 
en Nini Lemmens

Overleden
16 februari: Dirk Peeters, schoonbroer van Rita 
Govaerts (huishoudhulp)

23 februari: Jul Hermans, vader van Rudy Hermans 
(begeleider/opvoeder)

26 maart: Roza Timmermans, moeder van May 
Versteynen (medewerkster nachtdienst)

28 maart: Angelina (Lien) Van Gorp, moeder 
van Hildegarde Smets (medewerkster centrale 
schoonmaak)

6 april: Juul Hallewaert, vader van Lieve Hallewaert 
(medewerkster maatschappelijk werk)

10 april: Karel Caethoven, schoonbroer van Lief 
Peeters (begeleidster/opvoedster)

Via mobiele 
begeleiding – jobcoaching 

werden 3 nieuwe begeleidingen opgestart 
voor Wim, Yannick en Danya. 

Via mobiele begeleiding – mobi
werd 1 nieuwe begeleiding opgestart.

Veel succes iedereen!

Vos
9

Vos
9

Vos
9

Bosheuvel
5

Deze lijst wordt samengesteld 
aan de hand van gegevens van de 

personeelsdienst en aankondigingen 
bij het secretariaat. 

 
Wil je liever niet dat jouw 

aankondiging hier verschijnt? 
Graag een seintje aan de 

personeelsdienst!



HET GIELSBOS 
BUITENGEWOON BELEVEN 

TIJDENS DE DAG VAN DE ZORG!


